Willem Papbuik, Willem Papbuik
Prins carnaval, van overal
Willem Papbuik, Willem Papbuik
De carnaval die wordt weer knal
Hou je keel maar nat

Want we hebben zat

Drink dus bier en wijn

’t Moet gezellig zijn

Zeg daarom niet nee

Doe dus allen mee

Met de leut van carnaval.

Liedtekst Willem Papbuik:

In Rooi is het weer carnaval
Eenieder is present

We maken gijn en hebben leut
En kijken op geen cent

In Rooi is het dus carnaval
Dat duurt hier steeds ’n jaar
Alleen wanneer de Prins er is
Komt alles voor “mekaar”

De Prins en ook de Raad van EIf Hij regelt alles met de fles

Zijn reuze in hun schik Dat vindt eenieder goed

Het bier is best en ook de wijn die mag er zijn En wat hij zegt, dat legt eenieder dan goed uit
Joefiefalderaldera, joefiefalderaldera Joefiefalderaldera, joefiefalderaldera

Daarom zingen wij nu samen dit refrein Daarom, Prins, bedankt en zingen we tot besluit
Joefiefalderalderalderaldera. Joefiefalderalderaldel‘aldera

Refrein Refrein



